
 
 

 

Krassen op de ziel – Hent Hamming 

 Datum:  26 januari 2026 

 Locatie:  Auditorium Meldkamer Drachten (nb. denk aan je legitimatiebewijs) 

 Tijd:  13.00 tot 15.00 

 Opgave: in EVA 

 

Voor de buitenwereld leek het een ideaal gezin. De vader was zelfs zeer geliefd als 

kinderarts. Het was daarom extra wrang dat hij thuis zijn eigen kinderen mishandelde. 

Binnen de façade van de statige dokterspraktijk aan een singel in Groningen gebeurden 

de gruwelijkste dingen. Hent Hamming komt spreken over zijn kindertijd. 

De lezing Krassen op de ziel is een persoonlijk en indringend verhaal over de invloed van 

een beschadigde kindertijd op het verdere leven. Hij vertelt hoe één “kras” – het wegkijken 

van een ouder – blijvende sporen nalaat in loyaliteit, angst en zelfbeeld. In het eerste 

deel wordt gereflecteerd op de impact van deze ervaringen en de worsteling met angst 

en slachtofferschap. 

Met het tweede, interactieve deel nodig hij het publiek uit om signalen van 

kindermishandeling of verwaarlozing te herkennen, ook in ogenschijnlijk stabiele, 

succesvolle gezinnen. De nadruk ligt op bewustwording en professionele én 

persoonlijke verantwoordelijkheid: hoe handel jij? 

In het derde deel vertel hij over de voorstelling IJS als artistieke en emotionele 

verwerking, met de ambitie om via kunst en dialoog een landelijke beweging te creëren 

een “veeg door Nederland” die stilzwijgen doorbreekt en kinderen een stem geeft. 

https://www.nporadio1.nl/fragmenten/spraakmakers/58466f6e-8b05-4eab-8d03-

ac06f737e8c6/2019-02-26-hent-hamming-over-zijn-theatervoorstelling-ijs  
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